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Vastentijd

Afgelopen week was het As-woensdag. Na een mooie dienst, met een kruisje van as op ons voorhoofd, gaf dit stof tot nadenken over
de vastentijd. De vastentijd loopt dit jaar tegelijk op met de Ramadan voor de moslims. Het hele jaar door “feesten” we en vooral de
zuiderlingen van ons land maken er met Carnaval een feestje van een paar dagen van. Wat had ik daar graag aan willen mee doen,
maar wij hebben toch onze eigen feestweek.

De vastentijd, een tijd van 40 dagen van bezinning en soberheid. Weer even heel serieus nadenken hoe we met elkaar omgaan, wat
we zoal verorberen en wat wel een tandje minder kan. Hoe we de aarde aan het vernielen zijn, hoe we elkaar aan het vernielen zijn.
Hoe is dat toch mogelijk? Deze weken van soberheid zouden we door moeten zetten naar ons dagelijkse leven. Bijvoorbeeld minder
rood vlees eten, niet alleen omdat het milieuvervuilend is, maar ook omdat we inmiddels weten dat dit onze gezondheid ernstig kan
aantasten. Onze jeugd drinkt minder alcohol omdat ze doorheeft dat dit je gezondheid ernstig kan schaden. Zo zijn er nog vele voor-
beelden te noemen die uiteindelijk terecht komen bij je eigen ongeluk als we niet bewuster omgaan met elkaar en onze omgeving.
De vastentijd, op weg naar het licht van Pasen.

Met groet, John Oosterhuis

(john.oosterhuis@xs4all.nl)
Foto voorpagina: doop van Hillegonda Jette van Haren-Jongeneel, Kruispunt



Meditatie

Roel Pomp

PASEN 2026, LIEFDE KENT
GEEN STERFDATUM

Het meest Joodse Evangelie, Mattheus, vertelt:

daar hangt hij, bespot, gemarteld, gekruisigd, ontmenselijkt,
weg met hem, gooi maar in een kuil,

zoals zo vaak gebeurde, toen, en nog steeds gebeurt, nu,

in folterkamers, gevangenissen, concentratiekampen.

Ze zijn geen misdadigers, maar worden ‘lastig’ gevonden

en door marteling, angst en pijn tot hun uiterste grens gebracht,
nog een restje leven, minimaal.

Hoor, hij roept:‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Tweemaal ‘Mijn God'

Dat geeft de innige, onvervreemdbare verbondenheid aan tussen Jezus

en de altijd Aanwezige, door geen ‘verlatenheid’ uit te wissen.

In gesprekken met omstanders noemde Jezus hem zijn vader

en in een diepgaande uitleg over zijn visie op de wereld zei hij dat die Vader
en hij één waren, in woord en daad solidair met armen en vernederden.

‘Wie onverschillig voorbijloopt aan een hongerige die om brood vraagt,
loopt aan God en mij voorbij; zei hij.

God, Jezus en de kwetsbare mens zijn één. Ze dragen een gedeeld lijden.
De kwetsbare is ‘imago dei, beeld van God.

Hoor, hij roept weer, haast geen stem meer:
'geef wie honger heeft te eten, red hun kinderen!
Dan, een zucht, hij geeft de geest.

Voor de omstanders is zijn dood een onvergetelijk gebeuren, ze worden geraakt,
gaan erover praten met elkaar, met anderen. Er gaan grote verhalen rond.
Eris zelfs een wereldgodsdienst uit ontstaan, met mooie en lelijke kanten.

Hij is nog altijd aanwezig onder de armen en hun kinderen,
ook onder ons: een brokje brood, een slokje wijn.

De vermoorde leeft, de moordenaars zullen ten onder gaan.
Wij mogen lachen en vrolijk zijn.

Pasen, liefde die geen sterfdatum kent.

‘Jauchzet, frohlocket, liet Bach zingen over de geboorte van Jezus,
hij huilde over zijn dood: ‘Wir setzen uns mit Tranen nieder’
en maakte voor zijn Mattheuspassion de ontroerende aria‘Aus Liebe’



Dorpskerk

| Santpoort

Protestantse
Gemeente

Bij de diensten

Op zondag 25 januari ging ds Elly Mulder voor in de Dorps-
kerk. Zij besprak in haar preek de moeilijke verzen uit het evan-
gelie van Lucas 21 die gaan over de tijJden waarin door zware
aardbevingen, hongersnoden en epidemieén, oorlogen en
opstanden, de mensen onmachtig zullen zijn van angst, en
de hemelse machten zullen wankelen.'Maar dan zullen ze op
een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht
en grote luister’ Ds. Mulder zag deze tekst niet zozeer als een
tekst over het definitieve, laatste oordeel, maar als een verhaal
over de tijd van vandaag, van nu. Wij rondden de dienst af met
het zingen van het oude lied van belofte: ‘Wat de toekomst
brengen moge'’

In de mooie, gezamenlijke dienst van 1 februari in de Dorps-
kerk bevestigde ds. Gilda Polderman Paul Niemeijer als ouder-
ling van dienst en vierden we de Maaltijd van de Heer. Op
zondag 8 februari sprak Ds. Robert-Jan ten Have over de verzen
in MattheUs over de opdracht aan ons mensen om 'het zout
der aarde’en ‘'het licht der wereld'te zijn.

In de gezamenlijke dienst op zondag 15 februari in Het Kruis-
punt ging ds. Harmen de Vries voor in een feestelijke doop-
dienst.

Op de Aswoensdag van 18 februari kregen de gemeenteleden
die daarvoor kozen van ds. Ineke Clement het askruisje op hun
voorhoofd getekend. De liturgie was ingetogen maar hoopvol
en de cantorij zong liederen met prachtige teksten. Helaas
waren er maar weinig mensen aanwezig. De winterse tempe-
raturen buiten en het feit dat deze avondviering voor het eerst
in de Dorpskerk plaatsvond, zullen hier wellicht de oorzaken
van zijn geweest.

In de diensten die voor ons liggen, zullen we Jezus volgen
op zijn weg naar Jeruzalem en Palmpasen. De diensten in de
Lijdensweek zullen zowel in het Kruispunt als in de Dorpskerk
plaatsvinden. Er zullen koralen van Bachs Johannes Passion
met muzikale begeleiding klinken op de Goede Vrijdag. De
cantorij zal zingen op de Stille Zaterdag en op de Paasmorgen.
De feestelijke dienst op Paasmorgen zal in de beide kerkge-
bouwen gevierd worden.

Met een hartelijke groet, Els Kamerbeek

Kruispunt
Velserbroek

Liturgisch bloemstuk Kruispunt
22 februari 2026

Aswoensdag Dorpskerk




Doop van Hillegonda Jette van Haren-Jongeneel,
dochter van Daniélle van Haren-Jongeneel uit
IJmuiden, geboren op 14 december 2025.




Omzien naar elkaar

Vorige week was ik aanwezig bij een, jawel, emeriti-dag. Een
dag dus met heel veel collega’s die net als ik 67 jaar of ouder
zijn. Met elkaar stonden we stil bij het (opnieuw) vormgeven
van je leven. Het prachtige lied dat we daarbij zongen, wil ik
ook aan u en aan jou doorgeven. Omdat het een gebed is dat
in iedere levensfase passend is, wanneer je op zoek bent naar
wie je eigenlijk bent en wat je met je leven wilt.

Ik gebruik de vertaling van Teun Kruijswijk Jansen. Hij heeft dit
lona-lied vertaald, maar zijn vertaling haalde het Liedboek niet,
zo vertelde hij die dag. Voor mij drukt zijn vertaling nog beter
uit wat het lied wil zeggen.

(De melodie en de andere vertaling kunt u vinden in lied 833,
het Engelse origineel is te beluisteren op YouTube (‘Take, o take
me as lam’).)

Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

Het geloof ligt eraan ten grondslag dat je Schepper blij met je
is, je goed bent zoals je bent, en er een toekomst voor je open-
ligt waarin je nog meer zult zijn zoals je was bedoeld.

Een enkeling onder u weet dat dat een toekomst is voorbij
de dood, een toekomst die in de eerste brief aan de Korintiérs
beschreven wordt, waarin God ‘alles in allen’ zal zijn. Terug bij

de Vader bij wie je ten volle gekend bent.

Op 1 februariis op 86-jarige leeftijd overleden dhr. Hans Beijer.
Hij woonde aan de Louise de Colignylaan, samen met Tineke,
die in september van het afgelopen jaar overleed. Tineke is
lang lid geweest van de bezoekgroep-Zuid.

Ik wil hier ook nog even noemen dat eind februari Coba en Leo
Slings gaan verhuizen naar een flatwoning in Haarlem-Noord.
Het zal gek zijn hen niet meer naast de kerk te kunnen vinden.
En ondanks het feit dat Coba al een tijd geen koster meer is, zal
het toch ook een gemis betekenen voor de kerk. Ze voelden
zich tot op het laatst verantwoordelijk voor het kerkgebouw:
dat de post binnen gelegd werd, dat de lichten uit waren na
een vergadering, dat de deuren goed op slot waren, enzo-
voort. Dank voor alles!

Sterkte met de verhuizing, Coba en Leo, en een goede tijd in
Haarlem!

Tot slot:

U weet dat ik nog voor een aantal uren pastoraal werk doe in
de wijkgemeente Santpoort. Maar ik ben er niet alleen maar,
zoals sommigen denken, voor de ouderen. Ik ben dus geen
ouderenpastor, zoals die er vroeger was, maar ik ben er voor
iedereen die met mij een gesprek wil. Dus ook voor kinderen,
of voor tieners.

Een hartelijke groet!
Gilda Polderman

VEERTIGDAGENTIJD
Jan/}zoorf & Velperbroek

WITTE DONDERDAG
2 APRIL = 19.30 uur
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Johannes Passion van Johann
Sebastian Bach (BWV 245).

Op Goede Vrijdag , 3 april 2026 wordt de Johannes Passion
uitgevoerd in Het Kruispunt om 19.30 uur. We gaan dit muziek-
stuk niet compleet uitvoeren, want daarvoor zijn ongeveer
2 uren nodig. We beperken ons tot de lezingen, die worden
afgewisseld met de koralen en dit geheel wordt vooraf gegaan
door samenzang, gebed en stiltemomenten.

De lezingen en de koralen zorgen bij elkaar wel voor een
compleet verhaal.

We hebben vorig jaar de Matthdus Passion uitgevoerd en dat
was schitterend. Dit jaar volgt dan de Johannes Passion en die
is een flink stuk moeilijker. We zijn met de zangers begonnen
om te repeteren vanaf eind september 2025. De instrumen-
talisten kregen eerst de muziek thuisgestuurd om daar te
oefenen en vanaf januari werd er in Het Kruispunt gerepeteerd.
Koor en orkest ontmoetten elkaar vanaf februari 2026 bij de
gezamenlijke repetities.

Bij elkaar hebben bijna 40 mensen meegedaan aan de voor-
bereidingen, waaronder ondersteuners op de piano tijdens
de repetities. Het koor zelf bestaat uit 22 en het orkest uit 12
deelnemers. Hans Hovius heeft ons door het hele proces heen-
geleid en is onze dirigent.

We zijn dankbaar voor alle mensen die mee wilden werken
aan dit prachtige project. Heel bijzonder is wel dat er velen van
buiten onze kerk hebben meegedaan. (Meer dan de helft).

De Johannes PassionisdoorBach speciaal geschreven
voor de Goede Vrijdag. Hij deed dat in drie maanden
tijd. De eerste uitvoering vond plaats op 7 april 1724.
Dit bijzondere muziekstuk is dus ruim 300 jaar oud en
nog steeds worden velen hierdoor geinspireerd. Bach
schreef dit stuk op 38-jarige leeftijd en hij voerde het
voor het eerst uit in de Nicolaikirche in Leipzig. (Foto
hiernaast). De Mathhdus Passion dateert van 1727,
dus drie jaar na de Johannes Passion.

Dat het evangelie gezongen werd was overigens
niet nieuw want al in de vierde eeuw was het gebrui-
kelijk dat in de periode voor Pasen de passieverhalen
gezongen werden door een priester.

In de Johannes Passion staan de hoofdstukken 18
en 19 centraal uit het evangelie van Johannes. Bach
heeft op twee plekken beperkt gebruik gemaakt
van het evangelie van MattheUs en dat is ook in de
lezingen verwerkt.

Bach heeft langdurig gewerkt aan de Johannes Passion en hij
heeft steeds weer wijzigingen aangebracht, echterin 1749, een

jaar voor zijn dood, schreef Bach een nieuwe partituur, waarin
de meeste wijzigingen weer ongedaan werden gemaakt.

Johannes versus Matthaus-Passion

Voor Johannes is Jezus primair de Zoon Gods die in opdracht
van zijn hemelse Vader een vooraf bepaalde aardse missie
volvoert; vandaar zijn veelvuldige verwijzingen naar oudtesta-
mentische teksten die het allemaal al voorspelden. Er wordt
niet zozeer verwezen naar de komende lijdensweg als wel naar
het komende Koningschap. Het lijden is hier een noodzakelijke
fase in de terugkeer naar de hemel. Ook de Judaskus komt hier
niet aan de orde. Jezus meldt zichzelf.

Welke andere verschillen zijn er tussen deze twee grote
werken van Bach? Beide werken hebben hun eigen accenten:
de Johannes-Passion is korter, krachtiger en dramatischer. De
Matthdus-Passion is meer bespiegelend. Die verschillen zijn
deels ook ingegeven door het karakter van de verschillende
bijbelteksten die de rode draad voor de passies vormen.

In het evangelie van Johannes wordt de nadruk gelegd op de
goddelijke afkomst van Christus, bij MatteUs staat de mens-
wording van Christus centraal. Bij Johannes blijft door het
lijden heen Christus’ goddelijke afkomst steeds een rol spelen.
Hij is de afgezant van de Vader die ook weer naar de Vader zal
terugkeren en hij wordt nergens zo menselijk als in het evan-
gelie van MatteUs. Hij is niet bang, weet precies wat er gaat
gebeuren en dus ook dat de kruisdood het einde niet zal zijn.

Adriaan Rensen
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Paasviering Ouderenmiddag

Woensdag 25 maart houden we onze Paasviering.
De kerk (Kruispunt) is open om 2 uur en we beginnen om half
3 met koffie. En daarna is de viering.

U bent allemaal van harte welkom om met elkaar op weg te
gaan naar Pasen.

Voor vragen kunt u bellen met
Yvonne Vreeken tel. 023 5371131
Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Van de activiteitencommissie

Van harte nodigen wij u uit voor de koffieochtend op 19 maart
in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk. De bijeenkomst
begint om 10.30 uur.

Tijdens deze ochtend zal Eline de Boer een presentatie
verzorgen met de titel:"Wordt het zien op latere leeftijd een uitda-
ging?”

Van appen met een kleinkind tot het lezen van de krant, vanuit
haar werkzaamheden bij Visio vertelt Eline meer over veelvoor-
komende visuele beperkingen en praktische aanpassingen die
u zelf thuis kunt toepassen.

Daarnaast blikken we kort terug op de gezellige koffieoch-
tend met quiz in januari (foto's hiernaast). De veelwetende
winnaars mochten toen een mooie bos eeuwig bloeiende
tulpjes in ontvangst nemen. Ook kijken we nog even terug op
de wintermaaltijd met zijn tradities, zoals de griesmeelpudding
met rode vruchten toel!

Aanmelden voor de koffieochtend is niet nodig. Voor vragen of
wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met Marja Hirdes

via 06-18203386.

Wij hopen u op 19 maart te mogen verwelkomen!




Uitnodiging Paasontbijt Kruispunt

Op Paaszondag bent u van harte welkom bij het Paasontbijt
in het Kruispunt. Samen de dag beginnen met een gezellig en
feestelijk ontbijt is een mooie manier om Pasen te vieren.

Het ontbijt start om 8.45 uur. We hopen veel gemeenteleden
te mogen begroeten!

In verband met de voorbereidingen vragen wij u om u vooraf
aan te melden. U kunt uw naam noteren op de intekenlijst in
de hal van de kerk of een e-mail sturen naar:
ute.molenaar@hotmail.com

Namens de voorbereidingsgroep,
Ute

Paasontbijt - Dorpskerk
Voorafgaand aan de kerkdienst op
le Paasdag
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Wanneer: Te Paasdag, zondag 5 april

Voor wie: Alle leeftijden

Waar: In de ontmoetingsruimte bij de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 08.30 uur

Graag uw aanmelding (voor 31 maart) via e-mail:
joyce.schipper.out@gmail.com

Contactpersoon: Joyce Schipper-Out (06-18192077)
(vrijwillige bijdrage na afloop)

Bedankt

Heel Hartelijk Dank voor de mooie bloemen die ik mocht
ontvangen van het Kruispunt.

Bedankt voor het medeleven.
Een hartelijke groet van Guda de Wit.
Lieve mensen,

Wij zijn erg dankbaar, opgelucht en blij dat de operatie van
Marianne goed is verlopen.
De tumor in haar borst is verwijderd en gelukkig niet uitge-
zaaid.
Voor de zekerheid krijgt zij binnenkort nog enkele bestra-
lingen in het ziekenhuis.
Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven en alle
lieve berichten.
Ook ontvingen wij een mooi boeket vanuit de kerk, waar-
voor hartelijk dank!
Met lieve groet,
Marianne en Ton Zaal




Vanuit de werkgroep Inspiratie

Met ons kleine team doen we ons best om weer mooie inspirerende activiteiten neer te zetten. De gespreksgroep Kernwaarden
uit het christendom onder leiding van Juup van Werkhoven kent zijn vervolg. Hieronder leest u een kort verslagje van de afge-
lopen bijeenkomst. Op moment dat u dit blad leest, bevinden we ons halverwege de 40-dagentijd. Hoe mooi is het om dan
twee lezingen te bezoeken van Kick Bras over de levens- en stervenskunst van Johann Sebastian Bach? We hebben nieuws over
Soep & Spirit. En er is een locatie en datum gevonden voor het volgende kloosterweekend!

We kunnen altijd ideeén voor nieuwe activiteiten gebruiken. Heeft u een goed idee, dat we gezamenlijk kunnen uitwerken, mail
het ons of schiet een van ons even aan.

Gespreksbijeenkomst deel 2 Kernwaarden uit het christendom (vervolg), met Juup van Werkhoven

De bijeenkomst op maandagavond 16 februari verzorgd door ds. Juup van Werkhoven had als thema 'roeping' uit het boek ‘Cate-

chismus van de compassie’ Dit thema werd belicht vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de kunst, de literatuur etc. Er zijn veel roepings-

verhalen in de Bijbel. Denk aan Abraham, Mozes, Jesaja, Esther... In de afgelopen weken van Epifanie hoorden we hoe de eerste

leerlingen door Jezus werden geroepen. Waartoe voelen wij ons geroepen? Wie of wat roept ons? Heeft een roeping met God te

maken? Het was een mooie bijeenkomst met 10 deelnemers.

:COMfipassie -
N Op 13 april is er een derde bijeenkomst. Op deze avond zal ‘'verzoening’' centraal staan. Daar kun je je alvast

voor aanmelden, via akke.armande@gmail.com. Dan zorgen we voor voldoende zitplaatsen, koffie en thee.
Inloop 19:30u

Aanvang 19:45u

Afronding ongeveer 21:15u/ 21:30u

Locatie: Dorpskerk

Op de maandagavonden 9 en 23 maart 2026 zal ds. Kick Bras, in het kader van de lezingenserie
Kunst & geloof, twee lezingen komen geven.

Hieronder beschrijft ds Kick Bras wat je in de lezingen kan verwachten.

In Bachs leven en in zijn muziek komen levenskunst en stervenskunst samen. In twee

lezingen met muziekfragmenten verkennen we deze beide 'kunsten’en spiegelen ons er ook

aan: wat heeft dit alles ons te bieden in ons omgaan met leven en dood?

Levenskunst bij Bach

Hoe kon Bach uitgroeien tot misschien wel de grootste musicus en componist aller tijden?
Welke betekenis speelden zijn levensloop, zijn familiebanden, zijn enorme werkdrift, zijn
buitensporige leergierigheid, zijn geloof daarbij? In deze bijeenkomst krijgen we een beeld

van zijn biografie en de krachtlijnen die zijn muzikaliteit ontwikkelden en stimuleerden. We
luisteren en kijken naar video's van muziekfragmenten. En spiegelen ook ons eigen leven aan de levenskunst van Bach.

Stervenskunst bij Bach

Al op jonge leeftijd werd Bach met de dood geconfronteerd. Hij verloor zijn ouders, en later

ook zijn vrouw en vele kinderen. Hoe ging hij daarmee om, hoe verwerkte hij deze verliezen? En wat komt daarvan terug in zijn
muziek? De laatste jaren van zijn leven leed hij aan ziekten die steeds erger werden. Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan composities
die tot de meest briljante muziekstukken uit de geschiedenis gerekend worden. Hoe kwam Bach aan deze tot het laatst toe volge-
houden creativiteit? Welke fundamentele inzichten en vaardigheden hielpen hem zich voor te bereiden op zijn dood? En horen we
dat ook in de

muziekfragmenten die aan bod komen?

Data: maandagavonden 9 en 23 maart

Inloop: 19:30u

Aanvang: 19:45u-21:45u

Locatie Dorpskerk



Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com
Wij zorgen dan voor voldoende zitplaatsen, koffie en thee.
Hopelijk tot dan!

Soep & Spirit

Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, waarbij soep de hoofdmoot vormt, bespreken
we een onderwerp, dat door een van de deelnemers is ingebracht. Dit levert altijd een mooi gesprek op.
We hebben een volgende datum gepland in april. Helaas is deze 'tafel’al vol. Maar als u, of jij, ook eens wilt

aanschuiven, laat het dan weten aan Margreet: margreetenpaul@quicknet.nl.

Pixabay

Kloosterweekend

Het is gelukt om nog voor dit jaar een mooi klooster te vinden!. We gaan het
weekend van vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober naar de Zusters (Franciscanessen)
van Denekamp. Info: https://www.zustersvandenekamp.nl

Het is nog een echt klooster met maar liefst 52 zusters. Mooi gelegen in Twente,
vlakbij Duitsland.

De accommodatie betreft eenper-
soonskamers  (sommige met 2
bedden) met eigen sanitair incl. bed-
en badgoed. Inclusief alle maaltijden
en zaalhuur bedragen de kosten € 215,50 p.p. voor het weekend. We kunnen het kloos-
territme van ‘s morgens (vroeg) tot 's avonds volgen. Samen met de zusters zetten we
een mooi inhoudelijk programma in elkaar. Daarbij zorgen we voor genoeg ruimte voor
onszelf (jezelf). Je hoeft niet alle geboden onderdelen (bijv. de metten om 6 uur 's morgensvroeg) bij te wonen.

Eris ruimte voor een groep van 20 deelnemers. Op dit moment zitten we ongeveer op de helft, dus als je zin hebt om mee te gaan,
geef je dan op bij Margreet Baalbergen via margreetenpaul@quicknet.nl.

Deze zusters zien ons in ieder geval graag tegemoet!

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met
elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekije.
Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gele-
genheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees
welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Bericht vanuit de Kerkenraad.
Vergadering in januari

Op 19 januari 2026 heeft de kerkenraad vergaderd.

Elias van der Plicht opende deze vergadering met woorden over traditie. Het motto zou moeten zijn: ‘Traditie is het vuur doorgeven,
niet de as aanbidden

Ook hebben we weer stilgestaan bij de diensten die gepasseerd zijn. Opgemerkt werd dat er veel tieners in de kerstnachtdienst in
Het Kruispunt waren.

In het proces van eenwording wordt regelmatig ervaren dat er nog hobbels te nemen zijn. Het biedt ruimte voor nieuwe initiatieven
maar het betekent ook gewoonten loslaten. Het blijft een uitdaging om de voortgang erin te houden maar tegelijkertijd er zorg voor
te dragen dat mensen niet afhaken.

In de vergadering hebben we de stand van zaken besproken.

Tijdens deze vergadering is ook het moderamen herbenoemd: Suzanne de Mik (voorzitter), Leo Kruisselbrink (sriba), Gerrit Out
(ouderling-kerkrentmeester) en Jan Bothof (diaken). Een vaste predikant is in principe ook lid van het moderamen. Zolang de vaca-
ture voor predikant openstaat, bestaat het moderamen uit 4 personen. Het moderamen houdt zich bezig met de voorbereiding van
de kerkenraadsvergaderingen, het besturen van de kerk en is Te aanspreekpunt voor zaken die op korte termijn geregeld moeten
worden. Voor de taken van voorzitter en scriba zal in de loop van 2026 vervanging worden gezocht.

Het vinden van nieuwe ambtsdragers blijft een probleem. De kerkenraad is daarom verheugd dat Paul Niemeijer tot ouderling is
bevestigd en zich wil inzetten voor de kerk.

Invulling pastorale zorg

Ds Harmen de Vries heeft aangegeven dat hij zijn tijdelijke aanstelling voor 1 dag per week niet wil verlengen. Dat wil zeggen dat het
dienstverband met hem eindigt per 31 maart 2026. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe dat vanaf 1 april wordt
ingevuld. Dat hangt mede af van het beroepingsproces. Er worden al wel verkennende initiatieven genomen voor het geval er op
korte termijn geen zicht is op vervulling van de vacature.

Ledenaantallen en leeftijd

Gerard Beuker verzorgt ieder jaar een overzicht van het aantal leden waarbij hij ook indeelt naar leeftijd. Dat doet hij sinds 2012. Pg
Santpoort-Velserbroek kent ultimo 2025 763 leden waarvan 398 belijdenis hebben gedaan. Beide wijken hebben ongeveer evenveel
leden en de gemiddelde leeftijd per wijk is ook ongeveer gelijk.

Uit zijn cijfers blijkt dat het ledental afneemt en de gemiddelde leeftijd toeneemt. Op zich zijn dat ontwikkelingen die vast te stellen
zijn als je regelmatig kerkdiensten bezoekt. Het is echter een ontwikkeling die wel aandacht vraagt.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar mij
via krscriba@pg-spvb.nl. U kunt ook een KR-lid aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet,

namens de Kerkenraad,

Leo Kruisselbrink

Scriba KR Santpoort Velserbroek



Van de Beroepingscommissie

En? Schiet het al op? Hoe ziet het eruit? Zomaar een paar vragen van gemeenteleden, die dan vaak gesteld worden met een aanmoe-
digende blik. Zo van, nou? U loopt waarschijnlijk zelf ook met dezelfde vragen rond en heeft misschien ook kennisgemaakt met
ontwijkende antwoorden en afgewende gezichten.

Maar, je kan toch wel iets zeggen? We horen en lezen niks! Met andere woorden, er is duidelijk behoefte aan informatie. Maar ja, wat
kan je als beroepingscommissie nu wel zeggen en wat beslist niet?

Welnu, er zit weinig ruimte tussen wat wel en wat niet gezegd kan worden. In de gids voor het beroepingswerk wordt in dit kader
gesproken over “zorgvuldigheid”en “geheimhouding” Ten aanzien van de zorgvuldigheid betekent dit, dat het in het beroepingswerk
niet alleen gaat om het belang van de gemeente, maar ook om de belangen van de predikanten met wie we in contact komen. Zjj
zitten er uiteraard niet op te wachten als hun naam voortijdig rondgaat en zelf nog niet weten of zij bijvoorbeeld (nog) een serieuze
kandidaat zijn. Dit betekent, dat er dus ten aanzien van de geheimhouding zowel naar kerkenraad en gemeenteleden als naar derden
moet worden voorkomen dat gevoelige informatie (voortijdig) uitlekt.

We zijn er dan ook aan gehouden om met de grootst mogelijke terughoudendheid naar buiten te treden met informatie. Maar, met
het voorgaande in het achterhoofd willen we u wel het volgende laten weten.

Tot nu toe is er in de afgelopen periode veel tijd gaan zitten in het “voorwerk’, met name in de omschrijving van de vacature aan
de hand van de profielschetsen van de gemeente en die van de predikant. Na plaatsing op onze website en de werving via de
website van de landelijke kerk werd het afwachten op mogelijke reacties. Daarnaast werden ook degenen benaderd van wie we van
de gemeente namen hadden doorgekregen. En tevens hadden we de Dienstenorganisatie van de PKN gevraagd om een lijst met
namen van mogelijk beroepbare predikanten die aansloten bij onze vacaturetekst. Vanuit dit voorwerk kwamen uiteindelijk een paar
kandidaten rollen. Met hen zijn ondertussen gesprekken gehouden.

Het is op dit moment te vroeg om er meer over te zeggen. Daarom blijft het vooralsnog geduldig wachten tot het echte stilzwijgen
doorbroken kan worden en de kerkenraad een gemotiveerd advies m.b.t. onze voorkeurskandidaat zal vernemen.

Bij dit alles mogen we erop vertrouwen dat we er niet alleen voor staan en dat de Heer, bij al onze overwegingen en beslissingen,
nabij zal zijn om te laten zien waarop het aankomt.

Ruud Hirdes,
namens de Beroepingscommissie.




Van het College voor Kerkrentmeesters

Het College voor Kerkrentmeesters heeft als opdracht zorg te dragen voor de gebouwen, de financién en de mensen. We vergaderen
ongeveer een maal in de zes weken. De vergaderingen verlopen in een heel prettige sfeer. Er is veel respect voor de deskundigheid
en ervaring die elk collegelid met zich meebrengt.

In januari is de actie kerkbalans georganiseerd. U heeft allemaal een brief op de deurmat of een mail in de mailbox gehad. Fijn dat
steeds meer mensen aangeven dat de post digitaal verstuurd kan worden. Dat scheelt veel werk. We hebben nog geen overzicht van
de te verwachten inkomsten in 2026. Ik zal u hierover berichten in een volgende 'Kerk Onderweg".

We zijn bezig met de jaarrekening 2025. In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt dat vorig jaar € 96.000 aan vrijwillige bijdragen is
binnengekomen. Allen dank hiervoor.

Van de penningmeester begrijp ik dat het verzamelen van de gegevens voor het jaarverslag voorspoedig verloopt. We hopen dit jaar
tijdig de stukken aan de kerkenraad te kunnen voorleggen.

We zijn druk bezig met de zorg voor de gebouwen. De twee kerken vragen hun onderhoud. Zoals jullie weten is een mijlpaal geslagen
in 2030. Wat gaat er dan met de twee gemeenschappen rondom de kerken? Gaan we dan een kerkgebouw afstoten of blijven we in
2 kerken een gemeenschap vormen? Het college wil niet vooruitlopen op deze discussie. Dat betekent dat het noodzakelijke onder-
houd aan beide gebouwen plaatsvindt. We schorten investeringen in de kerkgebouwen op totdat er meer duidelijkheid is.

De beroepingscommissie is aan de slag met het werven van een nieuwe predikant. Het college wacht op meer nieuws hierover zodat
we kunnen besluiten hoe verder te gaan met de pastorie aan de Dammersboog.

En we hebben van Coba Slings-Terpstra het nieuws vernomen dat Leo en zij al deze maand gaan verhuizen naar een appartement in
Haarlem. Wat fantastisch dat ze een fijne plek hebben kunnen vinden!

Het college heeft over de kosterswoning contact opgenomen met de gemeente Velsen. We hebben de woning voor een jaar aange-
boden om als opvang voor statushouders te gebruiken. De gemeente kijkt hier positief naar. U hoort van ons wanneer dit gereali-
seerd gaat worden.

Daarnaast denkt het college ook na over het gebruik van de kosterij op langere termijn.

Mocht u bij het lezen vragen hebben over deze of andere onderwerpen, dan horen we dat graag.

Vriendelijke groet,
Trees van Gastel, secretaris CvK



Geloof in hout en steen

in hout is geloof gesneden,
een geschapen verhaal
van windingen en trossen

de vruchten ten toon
van een houdbaar geloof
in goed gepolijste groeven.

het koraal omspeelt het orgel
al eeuwen in de kerk,
gevormd van hout en steen,
trouw aan een bezonken vaart
op de koers van overleven,
van steeds weer streven.

de boeg is onveranderlijk gericht
op het wijde oosten en het licht
dat zich verspreidt in lange ramen,
die als bloemranken in de muren
staan.

Pieter Sierdsma

Ons gemeentelid Pieter Sierdsma over zichzelf: “lk woon in Haarlem-Noord en ga naar de Dorpskerk van Santpoort. De kerk vind ik mooi.
De eenheid van houten binten, kleurige ramen met een duidelijke betekenis, en het orgel. Het is wat een kerk moet zijn, een eenheid voor God.
Ik geniet altijd van deze kerk. Ik schrijf gedichten, die in een paar bundels zijn verschenen. Ik doe u bij deze een gedicht toekomen, gewijd aan

deze intieme kerk met het echte kerkgevoel”




Van de Diaconie

Financiéle administratie werkgroep KiA-diaconie
De PKN heeft vorig jaar bepaald dat de financiéle administratie van de lokale werkgroepen van Kerk in Actie ondergebracht dienen
te worden bij de plaatselijke diaconieén. In de afgelopen maanden is door meerdere mensen uit onze gemeente hard gewerkt om
aan dit vereiste tegemoet te komen. Inmiddels is aan de wens van de PKN voldaan en is de financiéle administratie van de werkgroep
geintegreerd met die van de Diaconie van de PG Santpoort & Velserbroek. Jarenlang heeft Herman Westerhoud zich als penning-
meester van de werkgroep Kerk in Actie ingezet voor de financiéle administratie van de werkgroep. Wij willen hem daarvoor hartelijk
danken.

Namens de Diaconie, Elias v/d Plicht

Diaken(en) gezocht

Op 1 april a.s. eindigt de ambtstermijn van Annelieke Hurkmans als Diaken. Ze heeft het ambt van Diaken dan voor de vierde keer
gedurende acht jaar vervuld (steeds twee aansluitende ambtstermijnen van vier jaar).

Het College van Diakenen heeft daardoor dringend behoefte aan één of meer nieuwe Diakenen.

We vragen ieder die interesse heeft om de Diaconie te komen versterken, om met één van ons, de Diakenen, contact op te nemen. En
dat zijn nu, naast Annelieke, Elias van der Plicht (voorzitter), Jan Bothof (penningmeester), Carla van Woensel en Simone Meulenbelt
(secretaris). Omdat geen van ons in Velserbroek woont, geldt ons verzoek des te meer voor gemeenteleden uit Velserbroek.

Graag spreken we u in de kerk of horen van u via de telefoonnummers of emailadressen die achterop het kerkblad staan.

Opbrengst Kerstactie
De Kerstactie heeft dit jaar het mooie bedrag van € 2535 opgebracht. Dit bedrag is gelijkelijk verdeeld over de drie doelen van de
Kerstactie :
Het werk van Unicef voor de kinderen in Gaza
Stem in de Stad voor hun hulp en gastvrijheid aan kwetsbare mensen in nood in Haarlem
De Voedselbank in Velsen
Namens deze organisaties hartelijke dank aan alle gulle gevers.

Ontvangen collecten december 2025

7 december WG KiA / Straatkinderen in Yogyakarta €301,75
14 december WG KiA / Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) €27102
21 december PKN / Jonge generaties €157,61
24 december Diaconie €49047
25 december WG KiA / Straatkinderen in Yogyakarta €348,70
28 december Diaconie € 351,95

Via de bank is € 115,00 ontvangen, te verdelen onder bovenstaande collectedoelen .
Voor de Kerk bedroegen de opbrengsten € 1573,55

Ontvangen collecten januari 2026

4 januari Diaconie / Tekenen voor Kinderen € 140,20
11 januari PKN / Noodhulp €279,85
18 januari PKN / Missionair werk € 185,65
25 januari PKN / Jonge generaties €249,40

Via de bank is € 100,00 ontvangen, te verdelen onder bovenstaande collectedoelen.
De collecteopbrengst van 4 januari voor de Stichting Tekenen voor Kinderen is door de Diaconie aangevuld tot € 250,00.
Voor de Kerk bedroegen de opbrengsten € 665,84.

Collecte van zondag 19 april voor een Kleinschalig project voor jongeren in Oeganda
Op 19 april is de collecte bestemd voor een Kleinschalig project voor jongeren in Oeganda.
Het project is opgezet door Anna van der Kooij. Elders in dit kerkblad licht zij het project toe, maar ook zal ze ons over de jongeren
vertellen na de gezamenlijke dienst van zondag 12 april in het Kruispunt. Een goede gelegenheid om van haar te horen hoe bijdragen
uit Nederland rechtstreeks ten goede komen aan de toekomst van deze jongeren.

Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt
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Kleinschalig project voor jongeren in Oeganda (collecte 19 april

Al bijna hun hele kinderleven ondersteunt de kerk in praktische zin de financiering van het schoolgeld van twee jongens in Oeganda.
Het gaat om twee intelligente en gemotiveerde jongens die zonder deze steun waarschijnlijk in grote weeshuizen zouden zijn opge-
groeid, waar honger en verveling helaas vaak aan de orde van de dag zijn.

Dankzij de mogelijkheid om onderwijs te volgen op kostscholen hebben zij gedurende hun jeugd niet alleen kwalitatief onderwijs
ontvangen, maar ook zorg die kinderen zo hard nodig hebben. Deze basis geeft hen de kans om te bouwen aan een hoopvolle
toekomst.

Hieronder vindt u een persoonlijk bericht van de initiatiefneemster van deze sponsoring.

Als tiener heb ik enkele maanden als vrijwilliger meegewerkt aan een project voor kinderen in een christelijk kindertehuis in Oeganda. In die
periode heb ik mijn hart verloren aan het prachtige land, de mensen en de goedheid die er bestaat. Maar ook de harde realiteit: ongelijkheid,
verwaarloosde kinderen, honger en schrijnende armoede. Eenmaal terug in Nederland besloot ik om in ieder geval twee kinderen — toen nog
baby’s- een kans op een betere toekomst te geven door hun onderwijs te sponsoren. Ondertussen hebben zij het basis- en voortgezet onder-
wijs succesvol afgerond.

Met de overstap naar het hoger onderwis zijn de kosten echter flink gestegen: inmiddels bedragen de jaarlijkse kosten bijna € 3.500 per jaar.
Daarom ben ik op zoek naar extra ondersteuning, zodat zij hun opleiding kunnen afronden.

Het zijn twee hardwerkende, dankbare en gemotiveerde jonge mannen. Zoals Brendon zelf zegt:

“Education to me is like a light in the darkness. Studying at Makerere University is not easy, but it is a privilege. It means | am investing in my
future. | do not take a single day for granted.”

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 ASNB 0709 2280 74 onder
vermelding van‘Schoolgeld Oeganda’ Dankzij uw steun kunnen deze jongens later daadwerkelijk iets betekenen voor hun omge-
ving en voor Oeganda, dat tot de armste landen ter wereld behoort.

Op 12 april zal Anna na de dienst iets meer vertellen over de jongens en hun situatie. De collecte van 19 april zal bestemd zijn voor
dit project.

Foto’s van vroeger (2006) en nu.




Vanuit de werkgroep Kerk in Actie

Verhaal van Henriette Nieuwenhuis

Otw. On the way... Onderweg... Als je in Indonesié via Whatsapp
vraagt waar iemand blijft dan kun je als reactie terugkrijgen: otw. Dat
betekent ik ben er nog niet, maar ik ben al wel onderweg'

@ @
"Otw naar een groene school” Voor dit thema koos ik toen Karel en ik I n a c I e
werden gevraagd om een presentatie te geven op een middelbare

overheidsschool in Sribawono, ongeveer 30 minuten met de motor bij ons vandaan.

De directeur van deze middelbare school mevrouw Yeni, wil graag haar school verduur-
zamen. Ze heeft al allerlei positieve veranderingen doorgevoerd: het afval is al aanzienlijk
verminderd onder haar leiding en ze is gesprekken met de verkopers van de kantine aan
het voeren hoe het afval nog verder terug te brengen. Mevrouw Yeni kent Karel via-via en
weet dat wij ook ons inzetten voor de natuur. Daarom vroeg ze ons om een presentatie
te geven op haar school.’Zodat de kinderen ook door anderen buiten de school worden
aangemoedigd; aldus mevrouw Yeni. Omdat Karel een dubbele afspraak had die dag, deed
ik de presentatie alleen. Ik nam Kia, een van de juffen van onze christelijke bassischool, mee
achterop de motor naar Sribawono.

English club

In Indonesié is het middelbare school systeem anders dan in Nederland. Het is vergelijkbaar met
Amerika: je hebt eerst 3 jaar ‘junior high school’en daarna 3 jaar ‘senior high school’ De school
waar de presentatie plaatsvond is een overheidsschool. Op deze ‘junior high school'zitten maar
liefst 800 leerlingen. Ik mocht de presentatie houden voor alle eersteklassers, voor 200 leer-
lingen. Vooraf aan de presentatie, mocht ik kennis maken met de kinderen van de ‘English club’
In Indonesié kun je kiezen voor verplichte extra curriculaire lessen. Dat kan een dansgroep zijn
of koor of een bepaalde sport. Meestal is er ook een ‘English club’ De directeur en mevrouw
Marlinah, docent Engels, vond het een mooie kans voor de leerlingen om Engels te oefenen
met een echte buitenlander. In de praktijk werd het een afwisseling van Engels en Indonesisch,
omdat niet alle leerlingen goed Engels konden volgen.

Tussen de presentaties door mocht ik weer even een beroemdheid zijn: naast de vele foto’s heb
ik zelfs een aantal handtekeningen uitgedeeld! Het blijft een aparte ervaring...

Vanwege God

Van de’English club'naar de presentatie’Otw naar een groene school’ In de presentatie stond ik stil bij motivatie en actie. Waarom zou
je je druk maken om zorg voor de natuur? 'Vanwege God, was mijn antwoord. Zoals ik al vaker heb geschreven, is het in Indonesié
verplicht om een godsdienst aan te hangen. De grondwet van Indonesié is gebaseerd op de Pancasila, de filosofische grondslag
van de staat Indonesié. Het Te principe van de Pancasila is: ‘Geloof in de ene almachtige God’ Het Indonesische volk gelooft in God
de Almachtige en is Hem toegewijd volgens zijn eigen religie en geloofsovertuiging. Je hebt een keuze uit zes religies: hindoeisme,
confucianisme, boeddhisme, katholicisme, protestantisme en islam. In mijn presentatie heb ik katholicisme en protestantisme tot het
christendom gerekend. Ik legde het de kinderen voor: op basis van deze vijf godsdiensten, wat is je motivatie om voor de natuur te
zorgen? Sommige kinderen keken mij met open mond aan. Ik denk dat het voor velen de eerste keer is dat ze iets over een andere
godsdienst dan de islam horen. Natuurlijk zijn er heel veel verschillen tussen deze religies, maar ik koos er voor om de overeenkomsten
te benadrukken in de zorg voor de natuur. Vanuit hun verschillende bronnen benadrukken alle godsdiensten een goede omgang
en verantwoordelijkheid. Omdat we afhankelijk zijn van elkaar, om de harmonie te bewaren, omdat God alles goed heeft gemaakt.
Er zijn natuurlijk verschillende drijfveren om je in te zetten voor de natuur, maar ik ben ervan overtuigd dat je geloof(sovertuiging)
een heel belangrijke is om het vol te houden, bijvoorbeeld als het gaat om actie op het gebied van afval. Deze school is al goed
onderweg (otw), maar is er nog niet!



Niet vanzelfsprekend

Religie in Indonesié is soms best een gevoelig en lastig onderwerp, daarom is het niet vanzelfsprekend om het als dominee op een
overheidsschool over God te hebben. In dit deel van Indonesié is ongeveer 95% van de kinderen op school moslim. Niet-moslim
leerlingen én leraren hebben soms met intimidatie en discriminatie te maken, bijvoorbeeld omdat ze geen hoofddoek dragen.
Volgens het Ministerie van Onderwijs is het zo dat overheidsscholen de meisjes niet mogen verplichten een hoofddoek te dragen,
maar in de praktijk gebeurt dat wel. Regionale overheden (ook in Lampung, de provincie waar wij wonen) verplichten de meisjes
die ‘moslim’ op hun identiteitskaart hebben staan, hoofddoeken te dragen op de overheidsscholen, hoewel ze gewoonlijk zonder
door het leven gaan. De verschillende ministeries en overheden spreken niet met één stem. Regelgeving die de kledingvoorschriften
voor meisjes en vrouwen op scholen en andere overheidsgebouwen inperkt, heeft zich de afgelopen twee decennia snel verspreid
over Indonesié, aldus Human Right Watch. “Miljoenen vrouwelijke studenten en ambtenaren zijn hierdoor gedwongen een hoofd-
doek te dragen, die hun haar, nek en borst bedekt, meestal in combinatie met een lange rok en een shirt met lange mouwen. Soms
vertrekken leraren of leerlingen, al dan niet moslim, onder druk van deze regels.

Ik hou van jou!

Ik vond het een mooie kans om een bijdrage te leveren aan het vergroten van het wereldbeeld van middelbare scholieren. Om het
een keer wel over God, godsdiensten en geloofsovertuiging te hebben. En om 200 kinderen Nederlands te leren! Want ja je moet wat
als iemand aan het eind van de presentatie vraagt om een paar woorden Nederlands te leren: Ik hou van jou.

De 40-dagentijd.

De 40-dagentijd is weer begonnen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus
én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema Kijk door Jezus‘ogen’

U kunt weer sparen voor onze projecten in de spaardoosjes of door uw bijdrage te storten op IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
“Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek”.




De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Solidariteit

17 februari 2026

Hij is zo'n kerkrentmeester zoals ze die volgens mij niet meer maken. Van huis uit wasecht hervormd doet hij inmiddels al bijna 40 jaar
wat zijn vader ook deed. De administratie van de begraafplaats, de tuin van de Dorpskerk en natuurlijk de financién van de gemeente.
Heel lang deed hij dat laatste letterlijk op de achterkant van het spreekwoordelijke sigarendoosje.

Toch gaat hij wel degelijk met zijn tijd mee. Voor het onderhoud van de begraafplaats heeft hij ondertussen mensen ingehuurd. De
tuin van de kerk maait hij nog zelf, maar sinds vorig jaar wel op een zitmaaier. En het sigarendoosje heeft inmiddels plaatsgemaakt
voor Fris.

Binnen hebben we er net over gesproken dat zijn kerk kleiner wordt. Er zijn minder leden, hij is nog de enige kerkrentmeester, en de
bodem van de schatkist is in het zicht aan het komen. We praten nog even na. Buiten, want wat roken betreft houdt hij vast aan hoe
het was.

Hij ziet in dat de tijden veranderd zijn en dat samenwerken met andere gemeenten kan helpen. Zelf is hij inmiddels om.'We moeten
niet zo bang zijn, zegt hij.’Daar’ - hij knikt in de richting van het naburige dorp —daar zijn ze echt niet zo anders dan wij’

Hij kent me goed genoeg om te weten dat hij me daarmee met een ferme zwaai op mijn praatstoel heeft gezet. Want er zijn talloze
manieren om samen te werken. Het kan beperkt blijven tot een kerkblad, maar het kan ook uitgroeien tot veel meer. Net wat nodig is.

Het is mijn dagelijks werk, samen Albert en Jaap van het classisteam. En we doen het graag, maar het is vaak ploegen op zware klei.
De plaatselijke zelfstandigheid is het kroonjuweel van de Reformatie, maar inmiddels ook een molensteen om onze nek. Hier, wij,
deze gemeente, op dit dorp, alleen z6 willen we kerk zijn. Maar wie eerlijk is ziet dat steeds moelijker worden.

Als ik door mijn oogharen heen kijk, weet ik zeker dat we in de toekomst steeds meer samen zullen doen. Regionaal. Clusters van
kerkplekken, een team van predikanten en pastores. We zullen de bestuurlijke en de financiéle lasten delen. ledereen weet dat het er
70 uit zal gaan zien. Maar velen denken ook: voorlopig nog niet. Nog even wachten, na ons de zondvloed.

Ik ben uit georeerd. Mijn kerkrentmeester trapt zijn sigaar uit en zegt: ‘Weet je wat het is, Peter? In de kerk hebben we moeite met
solidariteit. En ik snap niet hoe dat kan. Het hele evangelie gaat nergens anders over: samen, je bént niet alleen. Maar in de kerk willen
we alleen het clubje dat we kennen. Hoe kan dat nou, dat we juist in de kerk solidair zijn zo moeilijk vinden?' Als hij wegloopt zie ik
het onbegrip in zijn schouders.
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Alle dagen:‘lk heb geleerd

om de tijd te nemen’

Als hartpatiént moet Ben van Duin (74) eigenlijk rustig aan doen, maar stilzitten wil hij niet.
Hij bezoekt jongeren in de jeugdgevangenis en werkt als vrijwilliger in het hospice.

Ik vind het normaal om iets voor een ander te doen! (bron: Petrus)

“Ik ben geboren op 11 februari 1952 in Rotterdam, daar heb ik tot
mijn 27e gewoond. We waren met vijf kinderen, ik was de jongste.
Ik ben de enige die nog leeft. Mijn oudste broer was 16 jaar ouder.
We hadden ook nog een zusje, geboren in 1949, Zij overleed al
voordat ik geboren werd.

Als kind moest ik altijd stil zijn, want mijn vader was hartpatiént.
Hij kon niet tegen drukte. Ik ben zelfs een jaar uit huis geweest,
omdat het thuis anders te veel werd. Hij heeft meerdere hartin-
farcten gehad, soms lag hij daarna zes weken plat. Dat moest in
die tijd. Ik herinner me dat we een keer op straat liepen en hij een
hartinfarct kreeg. Toen ik 17 was, overleed hij aan een hartinfarct.

Ik besefte pas veel later wat dit allemaal heeft betekend. Ik heb
een goede jeugd gehad maar eigenlijk ook niet, want ik miste
mijn vader. Hij was er wel, maar ik kon niet echt contact met hem
hebben. Toen ik zelf hartpatiént werd, heb ik hierover gepraat met
een psycholoog!

Lopend naar de dokter

"Het was niet de vraag of ik hartpatiént zou worden, maar wanneer
— mijn vader, moeder en al m'n broers waren hartpatiént. In 2005
kreeg ik twee hartinfarcten, op 15 en 16 december. Ik zat op de
fiets en ik voelde druk op mijn borst die doortrok naar mijn keel.
Mijn handen tintelden. Ik ben lopend naar de dokter gegaan. Die
stuurde me naar het ziekenhuis. Daar kreeg ik mijn eerste infarct”

“Ik ben in 1977 getrouwd. We woonden eerst in een heel kleine
bovenwoning in Rotterdam, met een gedeelde zolder. Kort na
ons huwelijk zijn we naar Spijkenisse verhuisd. We kregen vier
zoons en een dochter, inmiddels heb ik vier kleinkinderen. Een
van mijn zoons is gepromoveerd op hart- en vaatziekten. Mijn
hartinfarcten waren voor hem de aanleiding om hier onderzoek
naar te gaan doen.

Ik heb gewerkt bij Eneco, vroeger het Gemeentelijk Energie
Bedrijf Rotterdam. Ik begon er al jong als leerling. Eén dag in de
week ging ik naar school, drie avonden in de week deed ik de
mts. Dat was pittig, maar daarna kon ik planning en control doen
op kantoor. Het was handig dat ik praktijkervaring had. Als er iets
technisch besproken werd, wist ik precies waar het over ging. Ik
heb altijd met plezier gewerkt, maar in 2012 ben ik met pensioen
gegaan. Ik was net 60. Ik had ook een herseninfarct gekregen, dus
vond ik het wel genoeg geweest!

De Tienervloer

"Ik ben altijd actief geweest in de kerk. In Spijkenisse raakte ik
betrokken bij de jongeren: jeugdmusicals, een theatergroep, de
basiscatechese en de Tienervloer, een gespreksgroep tijdens de
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dienst voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Als het bijvoorbeeld over
de Tien Geboden ging, vroeg ik: ‘Wie heeft er weleens iemand
doodgeslagen? Niemand natuurlijk. Ik wel, zei ik dan, ‘een mug!
Dat mocht, vonden ze, want muggen zijn irritant. En een vogeltje?
Dat mocht niet. 'En wat als jij irritant doet, moet ik jou dan ook
doodslaan? Dat vonden ze heel apart natuurlijk, maar zo kregen
we een gesprek. De gespreksgroepen zijn er niet meer, want er
zitten geen jongeren meer in de kerk. Sommige jongeren van

toen komen nog af en toe bij mij langs!

"Ik bezoek als vrijwilliger de Hartelborgt, de jeugdgevangenis in
Spijkenisse. Je komt daar om een praatje te maken of een spel-
letje te doen. Er zitten jongens van 12 tot 21 jaar, bijvoorbeeld
voor geweldpleging, inbraak of moord. Wij weten nooit wat ze
gedaan hebben. De ene keer heb je een leuk gesprek, de andere
keer lukt het niet om contact te krijgen. Dat geeft niet, wij zijn daar
voor hen, zij zijn er niet voor ons. Ze ervaren het positief, weet ik.
Bij ons kunnen ze vrijuit praten. Als je vertelt waarom je er bent,
vragen ze:'Wat krijg je ervoor?' Ze vinden het ongelooflijk dat je
‘voor niets’komt”

‘Het is fijn om contact te hebben met anderen’

Mooi werk

“Na mijn pensioen ben ik ook als vrijwilliger in het hospice gaan
werken, na een opleiding van zes avonden. We doen alles, behalve
medische handelingen — mensen helpen, koffie brengen, koken,
mensen op het toilet helpen. Het is mooi werk, ik vind vooral
het contact fijn. Soms willen mensen graag iets vertellen, ik heb
geleerd om daar de tijd voor te nemen.

Er overlijden zo'n tachtig mensen per jaar in het hospice. Dat doet
wat met je, maar je bent niet tachtig keer verdrietig. Vorig jaar is
m'n laatste broer overleden, waar ik veel contact mee had. Daar
was ik echt kapot van!

“In 2025 heb ik een lintje gekregen van de burgemeester. Ik ben
nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mijn dochter en jongste
zoon hadden me aangedragen en het hospice, de kerk en de
gevangenis hadden aanbevelingsbrieven gestuurd. Het was heel
bijzonder. Mijn kinderen hadden een smoes bedacht, ik wist het
pas een kwartier van tevoren.

Ik vind het normaal om iets voor een ander te doen. Ik doe het
niet omdat het van mijn geloof moet. Ik vind het vooral apart dat
er mensen zijn die tijd hebben en niets voor een ander doen. Het
is fijn om contact te hebben met anderen. Als ik bijvoorbeeld niet
naar het hospice zou gaan, zou ik misschien op een dag alleen
‘goeiemorgen’ zeggen tegen de caissiere. Het doet mezelf dus
ook goed”



Oekraine

De druk neemt toe. Bid je mee met ons team in Odesa? MissionPossible
De berichten uit Oekraine blijven ons raken, we lezen het dagelijks op het nieuws. l ‘

Terwijl de oorlog voortduurt, wordt de druk op ons team in Odesa steeds groter.

De aanvallen nemen toe, de onzekerheid groeit en het dagelijks leven wordt zwaarder.

Onze Mission Possible collega uit Odesa, Tanya, deelt het volgende bericht:

“Bijons is alles goed. Toegegeven, het is al 2 weken strenge vorst. Elektriciteit is vaak uitgeschakeld. Vanavond werd Odesa opnieuw beschoten,
na een korte pauze.

Deze woorden zeggen veel. Alles is goed, en tegelijk is niets vanzelfsprekend. De kou is streng, stroom valt regelmatig uit en raket-
aanvallen keren steeds terug. Onlangs werd zelfs een kerk geraakt, op korte afstand van ons kantoor. De foto die je hierbij ziet, laat
zien hoe dichtbij het geweld komt.

Al meer dan 30 jaar aanwezig
Mission Possible werkt al ruim 30 jaar in Oekraine. Ook nu blijven we, samen met onze lokale collega’s, naast mensen staan die leven
met angst, verlies en trauma. Juist in deze omstandigheden gaat het werk door.
Ons team in Odesa zet zich dagelijks in voor:
Lokale kinderbijbelclubs, waar kinderen Hoop vinden en tot rust komen
€15 per kind per week
Noodhulp in de vorm van brandhout, zodat gezinnen kunnen overleven in de kou
6 weken brandhout voor €75
Voedselpakketten voor gezinnen die alles zijn kwijtgeraakt
€15 voor 1 week voedsel
Traumazorg voor vrouwen en moeders die diepe wonden dragen
€30 per cursus per vrouw

Deze hulp is hard nodig. Maar als we onze collega’s vragen wat we met de kerken in
Nederland moeten delen, vragen ze om gebed.

Gebedspunten vanuit Odesa
Het team vraagt de kerken in Nederland om mee te bidden voor:
Bescherming van onze collega’s en hun gezinnen.
Voor uitbreiding van het team, nu er steeds meer hulp nodig is.
Voor snel herstel van de aangevallen infrastructuur. Sommige mensen zitten weken
zonder warmte, elektriciteit en water.
Genezing voor vrouwen en moeders die leven met trauma.
Hoop voor kinderen die opgroeien in oorlog.

Wil je als kerk deze gebedspunten meenemen in de dienst, in de gebedsgroep of thuis? Juist nu is het van onschatbare waarde om
samen voor Oekraine te blijven bidden.

Dank je wel dat je naast ons staat. In gebed, in betrokkenheid en waar mogelijk ook in geven. Samen bouwen we, zelfs in oorlog, aan
Hoop.

Hartelijke groeten,

Bert, Gerande en Thea,

Team Mission Possible Nederland

Wil je, naast het gebed, ook financieel geven? Maak het dan over op
NL65 ABNA 08370064 73 o.v.v. Oekraine of gebruik
bijgevoegde QR code. Dank je wel!




Matthdus Passion van Johann Sebastian Bach door de Christelijke Orato-
rium Vereniging Haarlem

Bachs Matthals Passion is, bijna 300 jaar na de eerste uitvoering, nog steeds in staat om luisteraars te ontroeren en te troosten,
getuige de vele uitvoeringen en de grote aantallen bezoekers. In een wereld waarin het dagelijkse nieuws niet bepaald tot optimisme
stemt, is het verhaal van het lijden en sterven van Christus hoopgevend en troostend.

De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthdus Passion ten gehore, met professionele solisten en
instrumentalisten. Ook op Goede Vrijdag 2026 wordt dit meesterwerk uitgevoerd, in de prachtige Grote Zaal van PHIL Haarlem. U
bent van harte welkom om te komen luisteren, op vrijdag 3 april, om 19.30 uur.

De solisten zijn:
Martha Bosch - sopraan
Florieke Beelen - mezzosopraan
Falco van Loon - evangelist (tenor)
Rick Zwart — Christus (bariton)
Milan Faas - tenor (aria's)
Sven Weyens - bas (aria's)
Jeroen Koopman - orgel

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het barokensemble Accademia Amsterdam en ook wordt medewerking verleend
door de Schola Puerorum van de Koorschool Haarlem
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Bijbelleesrooster 6 maart tot 10 april 2026

MaARrT
VRIDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRUDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

6 MAART

7 MAART

8 MAART

9 MAART

10 MAART
17 MAART
12 MAART
13 MAART
14 MAART
15 MAART
16 MAART
17 MAART
18 MAART
19 MAART
20 MAART
21 MAART
22 MAART
23 MAART

PsaLm 25

1 SAMUEL 14:238-35
1 SAMUEL 14:36-46

1 SAmUEL 14:47-15:9
1 SAMUEL 15:10-23

1 SAmUEL 15:24-35
ROMEINEN 7:1-12
ROMEINEN 7:13-25

1 SAMUEL 16:1-13

1 SAMUEL 16:14-23

1 SAMUEL 17:1-15

1 SAMUEL 17:16-30

1 SamUEL 17:31-40

1 SAMUEL 17:41-54

1 SAMUEL 17:55-18:5
1 SAMUEL 18:6-16

1 SAamuEL 18:17-30

1 SAMUEL 19:1-17

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

APRIL
WOENSDAG
DONDERDAG
VRUDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

24 MAART
25 MAART
26 MAART
27 MAART
28 MAART
29 MAART
30 MAART
371 MAART

1 APRIL
2 APRIL
3 APRIL
4 APRIL
5 APRIL
6 APRIL
7 APRIL
8 APRIL
9 APRIL

1 SAMUEL 19:18-24
ROMEINEN 8:1-11
ROMEINEN 8:12-21
RoMEINEN 8:22-30
ROMEINEN 8:31-39
MAaTTEUS 21:1-9
Psatm 15

Psatm 140

MATTEUS 26:1-16
MATTEUS 26:17-75
MaTTEUS 27:1-66
PsalM 16

MaTTEDS 28:1-20
HeBreeEN 1:1-9
HeBreeen 1:10-2:4
HEBREEEN 2:5-12
HeBReEEN 2:13-18

Statenbijbel
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AGENDA

MAART

«  MaANDAG 9, 16, 23 EN 30 MAART 9.00 UUR
MAANDAG 9, 16, 23 EN 30 MAART 14.00 UUR

+  Dinspag 10, 17, 24 en 31 MAART 12.00 UUR
MAANDAG 9 EN 23 MAART 19.30 UUR

+  DinspaG 10 MAART 18.00 UUR
DoNDERDAG 19 MAART 10.00 UUR

APRIL
+  VRUDAG 3 ApPRIL 19.00 UUR
MAANDAG 6, 13, 20 EN 27 APRIL 9.00 UUR
+  MaANDAG 6, 13, 20 EN 27 MAART 14.00 UUR
DiNsDAG 7, 14, 21 EN 28 MAART 12.00 UUR
«  DinspAG 7 APRIL 18.00 UUR
DoNDERDAG 7 APRIL 10.00 UUR
«  MaaNDAG 13 ApPRIL 19.30 UUR

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

LEZINGSERIE ‘KUNST EN GELOOF, J.S. BACH
HVV, BUURTMAALTIID

KOFFIEOCHTEND, ACTIVITEITENCOMMISSIE

KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

GOEDE VRIUDAG VIERING MET JOHANNES PASSION KRUISPUNT, KERKZAAL

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

HVV, BUURTMAALTIID

PAASVIERING ACTIVITEITENCOMMISSIE

KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

WG INsPIRATIE, KERNWAARDEN UIT HET CHRISTENDOM DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
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DONKEN T o Lm Ruud Kerkhoff
’ Ulitvaartzorg
Liftadvies
N Dag & Nacht
ol .
Bereikbaar
R.J.H.(Roel) Donken 023 -5371375 v
Mobiel: 06 - 53 56 60 72 e
- Persoonlijke uitvaartbegeleiding 4
Donken Liftadvies B.V. 7 Inspecties - Voor elk budget
Kleine Zonnedauw 6 /ygi;é?trznbgngg(;?:; - Voor alle gezindten
19|913I-15(‘~0;/2e3lserbrge3l,<1 7/ Bestekken - Uitvaartverzekeringen
tel: + - 54 45 / Directievoering . s e
fax: +31 (0)23 - 549 31 51 / Opleveringen - Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75
- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
info@donken!if_tadvies_.nl _ www.donkenliftadvies.nl waar u verzekerd bent www.luvu.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

Samen naar een waardig afscheid.

J. van Alten Unrwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74

/\U\ www,uurwerkreparatics.nl
1 fn de gemeente Felsen wordt

ww klok gratis opeehaald

(LUSPLUS VELSEI . en na reparatie weer thuishezored!

ChristenUnie

KLUSPLUS VELSEN

Hamed De ChristenUnie isin Velsen al vele jaren actief in de gemeaenteraad.

Schilderen onder andere
Tapije. Laminqat lepgen en « Toekomstvoor jeugd en jongeren
behangen en nog veel meer.., -

Chrastenlinie Velsen heaeft als hoopeolle kaers:

Economievaor mens & schepping

# Rechtvasrdige overheid
INETAORAM: KLUSPLUSVELBEN

064084 257% Hesedt w tips, will u meswsrken en mesdenken, neem dan contact op

K i il mat da fractie of het bestuur,

En kijk eens op de wabsite: velsen.christanunia.nl

Fractievoarzitter: Frank Cornet Bestuur: Ries de Kogel

fcormet@velsen.nl | 06-31244670 m.de xogeldTEgmail.com | 06-37423454
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VAN WAALWIJKVAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk

- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

TEL: 023-5384336 |

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Hein"Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Team Patty

Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid J

— Specialist in luisteren en vertalen van wensen

— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

— Expert in gespreksvoering terminale situaties

— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com




Algemeen

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
8 maart
10.00u  Kruispunt ~ Mw. Anouk Helmich
10.00u  Dorpskerk  Ds. Dick van Arkel
15 maart, gezamenlijke dienst
10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
22 maart
10.00u  Kruispunt  Ds. Henk Reefhuis
10.00u  Dorpskerk  Ds. Otto Sondorp
Begin zomertijd
29 maart, gezamenlijke dienst, Palmpasen
10.00u  Dorpskerk  Ds. Dick van Arkel
2 april, Witte Donderdag gezamenlijke dienst
19.30u  Kruispunt ~ Ds. Henk Reefhuis HA
3 april, Goede Vrijdag, Johannes Passion,
gezamenlijke dienst
19.30u  Kruispunt ~ Mw. Jody van de Velde
4 april, Stille Zaterdag, Paaswake, gezamenlijke dienst
21.00u  Dorpskerk  Ds. Wim Brouwer
5 april, Eerste Paasdag, Paasochtend
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. Marianne Vonkeman
10.00u  Dorpskerk  Ds. Rudolf Kooiman

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.n
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIJK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.n
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvb.n

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk tot en met 31 maart)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.n

BEZOEKCOORDINATOR
Aart en Anneke Hoor e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen worden
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie 00k onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)

28 maart mw. S. Meulenbelt 06-20247493
15maart dhr.E. van derKooij ~ 06-15890135
22 maart dhr.J. Morren 023-5384366
29 maart  mw. S. Meulenbelt 06-20247493
3 april  mw. Hurkmans 023-5371086
5 april  dhr.J. Morren 023-5384366
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
28-mrt  dhr.E. Hup 023-5376153
15-mrt  dhr. D. van Dassen 06-45451231
22-mrt  dhr.J. Bothof 06-49413571
29-mrt  mw.S.vanderKaaij  06-21928058

3april  nnb
5 april  nnb
Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.n

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.n

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Elina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.n

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. : sppastoraat@pg-spvb.n
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